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Zondag 19 april 2026

Zondag Misericordia Domini
De goedertierenheid van de Heer

Kleur: Wit
Voorganger: ds. Huub Smeets uit Spui
Ouderling van dienst: Corrie Siersema
Organist: Connie van Hermon
Koster: Patrick de Koning
Video Wall: Karina van Leenen

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Mieke
Verplanken in Terneuzen en naar de heer Van der Peijl in Sas van Gent

Bij de komende dienst
Zondag 26 april, dienst om 10.00 waarin ds. Janos Schellevis hoopt voor te
gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Solidaridad

Solidaridad komt al meer dan 50 jaar in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt
en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Onze naam is het
Spaanse woord voor solidariteit en alles wat we doen is gebaseerd op het geloof dat
mensen meer bereiken als ze solidair met elkaar zijn. Als - -

we allemaal solidair zijn, komt niemand wat tekort. Solidaridad

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek

Orde van dienst

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de kinderen en de Vredeskaars worden aangestoken

Intochtslied: ‘De eerste dag der week’

Lied 604 (zo mogelijk staande)
Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)
Op de drempel: Psalm 139: 1 — Henk Jongerius
Zingen: Psalm 139

Lied 139: 2

Gebed om ontferming

Zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Lied 601: 1en 2

Voor jonger en ouder
Dienst van de schriften

Gebed bij de opening van het Woord

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

Evangelielezing: Lucas 22: 54 — 62 Lector: Ad Eggebeen
Zingen: ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ Lied 649:1,5,6en7
Evangelielezing: Johannes 21: 1 - 19

Zingen: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’  Lied 216

Uitleg en Verkondiging

Stilte - Meditatieve muziek



Zingen: ‘Voor mensen die naamloos’ Lied 647

Tijdens het voorspel van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor Tearfund

Missie en visie: Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden
wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht

van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen
aan om de wereld mooier te maken. 'l'earfund

Gebeden dankgebed — voorbede — stil gebed —
Afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader

Slotlied: ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
Lied 642: 1en 2 (zo mogelijk staande)
Zegen
Afgesloten met gezongen ‘Amen’ Lied 431c
Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk & Pastoraat

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris



Komende weken:

Dinsdag 21 april: Open Kerk en Middaggebed
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Welkom!

Woensdag 22 april: Ook Hoek houdt van schoon!
Opruimen van zwerfafval. Vertrek om 13.00 uur vanaf de kerk.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Graag zelf handschoenen meenemen,
voor grijpers en vestjes wordt gezorgd.
Na afloop, rond 14.30 uur is er koffie of thee en tijd om na te praten.
Alle gevonden flesjes en blikjes worden bij de supermarkt ingeleverd.
Van de opbrengst worden spullen voor in het Geven- en nemenkastje
gekocht.

Mededelingen

Lege blikjes en flesjes

Zondag 19 april is het weer mogelijk om lege flesjes en blikjes in te leveren.
Na het opruimen van het zwerfafval (woensdag 22 april) worden deze ingeleverd
bij de Plus. Hiermee wordt de opbrengst voor het Geven- en nemenkasje
aangevuld.

Zing je graag? Zing dan mee!

Op D.V. maandag 27 april wordt weer de traditionele samenzangavond
georganiseerd in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerkdreef in
Axel rond het thema: Koningsdag.

De muzikale leiding van de avond is in handen van dirigent Willy van Zweden.
Het orgel wordt weer bespeeld door Willem Dekker.

Zeker voor mensen die graag samen zingen is deze avond een aanrader. De
avond zal ca 1 uur duren, zodat jong en oud kan meegenieten.

Aanvang 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur.

De toegang is gratis, wel zal er na afloop een collecte gehouden worden voor
de onkosten.

Allen hartelijk welkom!!



Klokkenluiden voor Kinderen

Kerkklokken hebben vanouds een duidelijke taal. Ze
waarschuwen bij overstroming, brand of gevaar. Op
woensdag 29 april luiden in heel Nederland 5 minuten
lang de kerkklokken — op initiatief van het kerkasiel in
Kampen.

Al meer dan 16 maanden luidt de Open Hof-kerk in v
Kampen symbolisch de klok voor kinderen. Speciaal

voor Aram, Ariana, Amelia en Alexa Babayants en alle
420 gewortelde kinderen.

Zij vragen nu aan kerken in Nederland om op 29 april om 16u20 te luiden. Het
tijdstip is niet toevallig: het verwijst naar de 420 kinderen die hier geworteld
zijn, maar dreigen te worden uitgezet. Kinderen die hier naar school gaan,
vrienden hebben, thuis zijn.

Wij luiden mee omdat kinderstemmen te zacht zijn om gehoord te worden.
Omdat deze kinderen een stem verdienen. En omdat het klokgeluid vraagt:
hoor je het ook?

Meer informatie? Kijk op https://kerkasielkampen.nl/klokkenluiden-voor-kinderen/

Maandag 4 mei Dodenherdenking

Naar goede gewoonte staan we op 4 mei stil bij

Dodenherdenking. Het is geen officiéle kerkdienst maar -
belangrijk genoeg om te helpen bij de organisatie. Dit jaar werd /
gekozen om Etty Hillesum centraal te stellen.

Etty werd in 2017 verkozen tot Grootste Middelburger aller

tijden. Je kunt in Middelburg haar geboortehuis bezoeken.

Tijdens de oorlog schreef ze een dagboek waar wij vandaag de

dag nog veel inspiratie en weerbaarheid uit kunnen halen. We

luisteren deze avond naar haar woorden

‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn’.

De kerk is open om 19.00 uur. Ook de muziekvereniging zal er weer bij zijn.

Eethoek voor alleenstaanden

Op dinsdag 5 mei wordt er weer samen

. gegeten! U bent van harte welkom!

De kosten bedragen € 10,00 per persoon
De maaltijd begint om 17.00 uur, inloop
vanaf 16.30 uur.

Opgeven kan via de intekenlijsten in één van
beide kerken of via Ina de Pooter,

telf. 06-27 88 82 99
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https://kerkasielkampen.nl/klokkenluiden-voor-kinderen/

Verkiezing ambtsdrager - ouderling
Ouderling mevrouw Addie de Bree is per 1 juli a.s. aftredend, zij is dan 3
ambtstermijnen ouderling van onze gemeente geweest en daarmee niet
meer herkiesbaar.
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe ouderling. Misschien
is het wel iets voor u of voor jou? Je komt terecht in een leuk en
gemotiveerd team van kerkenraadsleden, die elkaar aanvullen en
stimuleren om inhoud te geven aan het wel en wee in onze gemeente
en daarbuiten.

We begrijpen dat de drempel om zitting te nemen in de kerkenraad
misschien te hoog is; het idee van 4 jaar “vast” te zitten aan een functie,
schrikt wellicht af. Toch hopen we dat u het de overweging waard vindt
om onze gemeente te dienen en om deze actief te houden.

Nieuwsgierig geworden? Spreek gerust iemand van de kerkenraad aan
voor een oriénterend gesprek.

Via onderstaande strook kunt u leden of uzelf aandragen voor het ambt
van ouderling. Dit is alleen geldig als uw naam en handtekening er
onder staan.

U kunt de strook in de collectezak doen, in de brievenbus van de kerk of
inleveren bij de scriba, Marinka Mahu (Julianastraat 20). Per mail is ook
mogelijk, mail dan naar scribaat@pknhoek.nl

Graag beveel ik aan als ouderling:

Ingeleverd door:
Handtekening:



Protestantse gemeente
Onder de Wieken te Hoek

VOOR DE RING ZEEUWS-VLAANDEREN

SUNSHINE CLEANERS

SUNSHINE
CLEANERS

Elementary Force

A Tribute to Etty Hillesum / :
M //,\
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Muziekfonds

Vrijdag 8 mei | 19:30 uur

In de kerk van de Protestantse gemeente
Onder de Wieken, Langestraat 6, Hoek

Een muzikale avond over het leven van Etty Hillesum.
M.m.v. Klaas Smelik, die haar boek heeft uitgebracht.

Toegang vrij.

IEDEREEN 1S VAN HARTE WELKOM



Actuele informatie over de
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website
www.gelovenindedelta.nl

Vieren

HOOP
Cdiepite

Dienen


http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

